
 
 

 

SCHRIFTGEDEELTE 

Ezra 7  

 

THEMA  

Ezra naar Jeruzalem 

 

EXEGESE 

Ezra 7  

Vers 1-10 Ezra wordt geïntroduceerd en wat daarbij opvalt is dat hij direct neergezet wordt 

als priester. Hij was een nakomeling van Seraja die als hogepriester ter dood werd gebracht 

door Nebukadnezar (2 Kon. 25:18-21). Er zit zo’n 130 jaar tussen die vreselijke gebeurtenis 

en de reis die Ezra hier onderneemt. Ezra’s reis wordt gedateerd rond 458 v. Chr. (Ezra 7:8-

9). Er zit tussen hoofdstuk 6 en 7 dus ruim 50 jaar. Dat is goed om helder te hebben omdat 

het voor het gevoel direct doorloopt. Maar Zerubbabel, Jozua en Haggaï en Zacharia leven 

niet meer. De stamboom van Ezra loopt uiteindelijk terug tot op Aäron. Over deze Ezra word 

benoemd dat hij een vaardig schriftgeleerde was in de wet van Mozes. Voor ons klinkt dit 

wellicht alleen maar als een soort theoloog maar dit hield toen veel meer in. De wet van Mozes 

gaat namelijk over heel het leven van een Israëliet. Dit zal later ook blijken in het optreden van 

Ezra. De wet (Thora)  zal bij hem altijd weer leiden tot het heilig leven als volk van God. Verder 

valt het op dat over Ezra wordt gezegd dat de koning Arthahsasta hem goedgezind is omdat 

de hand van de HEERE, zijn God, over hem was. Met hulp van de koning en de Koning der 

koningen trekt deze Ezra op naar Jeruzalem.  

Koning Arthahsasta geeft niet alleen toestemming aan Ezra. Er mogen met hem veel mensen 

mee. Deze mensen staan allemaal in dienst van de tempel en daarmee uiteindelijk in dienst 

van God. De reis heeft vier maanden geduurd want hij vertrok op de eerste van de eerste 

maand en kwam op de eerste van de vijfde maand aan. De periode waarin dit was is in onze 

maanden van april tot augustus. Een warme en droge periode dus. De reis is vrij voorspoedig 

gegaan gezien de afstand die zij hebben overbrugd in 4 maanden. Gemiddeld hebben zij 

ongeveer zo’n 15 km per dag afgelegd en dit wordt direct gelinkt aan de goede hand van God 

die over hem was (vs. 9).  

In vers 10 blijkt het doel waarom Ezra is gekomen. De wet van de HEERE wil hij onderzoeken. 

Waarom? Om die te doen en om Israël hierin verder te onderwijzen. Let erop dat de wet 

gericht is op het dagelijks leven.  

 

Vers 11 Hoe het is gekomen dat koning Arthahsasta zoveel interesse had voor de Joden 

is onduidelijk. De meningen hierover zijn verdeeld, wellicht speelt Esther hierbij een rol 

(afhankelijk van de datering). Het zou echter ook kunnen dat Ezra en de zijnen de interesse 



 
 

hebben aangewakkerd. Zoals het ook in Daniël zichtbaar wordt hoe door Daniël en zijn 

vrienden de Naam van de God van Israël aan het hof klinkt. Buiten Bijbelse bronnen geven 

ook de mogelijkheid van gewiekste politieke keuzes om op een strategische plek een sterke 

bondgenoot te hebben.  In ieder geval is de koning Ezra goedgezind en in vers 11 wordt 

nogmaals herhaald dat hij priester en schriftgeleerde is. Hij komt echter niet alleen met 

geestelijk gezag. De inhoud van de brief maakt dit overduidelijk.  

 

Vers 12-13 Zeer opvallend en belangrijk in dit stuk is dat toestemming wordt gegeven aan 

iedere Israëliet om vrijwillig met Ezra mee te gaan. Deze toestemming wordt gegeven door de 

koning der koningen.  

 

Vers 14 De koning en zijn zeven raadsheren staan achter de zending. Dat betekent dat 

het breed gedragen werd. Deze zeven raadsheren staan voor de mensen die als raadgevers 

om de koning heen stonden. Waarschijnlijk duidt het daarmee ook aan dat de zending breed 

gedragen en ondersteund werd.  

 

Vers 15-19 Een van de belangrijke taken van Ezra was dat hij ervoor zou zorgen dat de 

middelen voor de tempeldienst meegenomen zouden worden. In deze verzen lezen we wat dit 

allemaal was. Zilver en goud dat de koning en zijn raadsheren gegeven hadden en zilver en 

goud dat vrijwillig gegeven werd door de Israëlieten die achterbleven. Met al dat geld zou Ezra 

kunnen kopen wat er nodig zou zijn voor de tempeldienst en verdere opbouw. Ook kon hij 

daarvan dieren en alles voor de graan- en dankoffers kopen. Er blijkt verder groot vertrouwen 

in Ezra als de koning schrijft dat hij mag doen wat hem goeddunkt met wat er overblijft. Er zijn 

ook voorwerpen meegegaan die nodig waren voor de dienst in de tempel. Deze spullen voor 

de tempel zijn niet de geroofde spullen, want die zijn al eerder teruggekomen (Ezra 1). Het 

gaat om nieuwe benodigdheden voor de tempel. 

 

Vers 20-23  Het is al ongelooflijk veel wat Ezra meekrijgt en hier bovenop komt dan ook nog 

eens wat er in vers 20 staat. Komt u iets tekort en moet u zelf iets betalen? Dan kunt u dat uit 

de schatkist van de koning nemen. Het is een overvloed waar Ezra beschikking over krijgt (vs. 

22), zout zelfs onbeperkt. Alles moet nauwgezet gebeuren naar het bevel van de God van de 

hemel. Ook al introduceert de koning zich als koning der koningen, hij schrijft en belijdt hier 

dat hij onder de God van de hemel staat. Negatief gezegd is de koning bang voor de toorn van 

de God van de hemel, maar positief gezien verlangt hij naar Zijn zegen. Het woord dat vertaald 

is met toorn duidt op wraak wat in ieder geval angst/vrees als reden aannemelijk maakt. 

 

Vers 24 Na de vele giften en middelen die ter beschikking werden gesteld volgt het 

tweede grote voordeel, namelijk belastingvrijstelling voor alles en iedereen die ten dienste 

staan van het huis van God.  

 

Vers 25-26 Ezra krijgt van de koning alle middelen om naast geestelijk leiding ook politiek 

leiding te geven. Het recht van de HEERE moet en mag gevestigd worden. Allereerst aan 

iedereen die deze wetten al kent. Verrassend komt er ook nog een tweede opmerking 



 
 

achteraan, namelijk dat deze wetten verder bekendgemaakt moeten worden aan wie ze niet 

kent. De wet van de koning en de wet van God worden in een adem genoemd en de straffen 

die erop volgen wijzen erop dat zij gehandhaafd moet worden. Zo herstelt de HEERE door de 

hand van de koning en door de hand van Ezra Zijn rechtvaardige wet.  

 

Vers 27-28 Dit alles leidt ertoe dat Ezra de HEERE prijst voor wat Hij heeft gegeven. Ook 

hier blijft het doel duidelijk in zicht. Het huis van de HEERE aanzien geven en daarmee Hem 

eren en verheerlijken. Na alle tegenstand (Ezra 4) blijkt dat de HEERE zelf instaat voor de 

doorgang van Zijn dienst. Hij neigt het hart van de koning en ondersteunt daarmee Ezra. Ezra 

mag optreden als een gezondene door de HEERE en als een gezondene door de wereldlijke 

macht van die tijd. De HEERE zet hem zo in beweging en hij roept de Israëlieten op om met 

hem mee te trekken. Het werk kan en moet beginnen onder de zegen van de HEERE, de God 

van het verbond.  

 

GELOOFSLEER 

NGB art. 5  Het gezag van de Bijbel  

Mattheüs 23:2  Leer en leven 

Jesaja 52:12  Geloofsvertrouwen 

 

GEBEDSPUNTEN 

• Bid voor ons koningshuis, dat zij God mogen dienen in de belangrijke taak die zij in ons 
land mogen doen. 

• Dank de Heere voor Wie Hij is en dat Hij altijd bij ons wil zijn, ook als wij niet naar Hem 
vragen. 

• Dank God voor wie Ezra was en bid dat wij net als Ezra mogen worden.  
 

PSALM- EN LIEDLIJST 

Psalm 35: 13 Laat vromen, juichend ’t allen tijd 

Psalm 68:14 Uw God, o Isrel, heeft de kracht 

 Laat mij zijn een instrument 

 Lof zij de Heer’, de Almachtige Koning der ere 

 

BIJBELTEKST OM AAN TE LEREN  

Als je bij elke bijeenkomst met de kinderen een passende bijbeltekst wilt aanleren, doen we 

hier een suggestie.  

- Romeinen 11:36 (SV)  

Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der 

eeuwigheid. Amen. 

- Romeinen 11:36 (HSV) 

Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in 

eeuwigheid. Amen. 

 



 
 

INTRODUCTIE OP DE VERTELLING 

Wanneer je op vakantie gaat, bereid je je van te voren goed voor. Je stippelt de route uit, maar 

zorgt er ook voor dat je voldoende spullen of eventueel medicijnen hebt, zodat die mee kunnen. 

Wat neem jij mee als je op vakantie gaat?  

Vandaag gaan we luisteren naar de geschiedenis van iemand die ook op reis gaat en iets heel 

waardevols mee krijgt op reis.  

 


